
Wie gaat er mee op schattenjacht? 
Dit is wat er op jou wacht. 

Bij de Hummeltjes in Duffel 
krijgt wie dat wil alvast een warme knuffel. 

In de eerste 1000 dagen van het leven 
valt er immers altijd wat te beleven. We starten

hier met een goed gesprek 
met mama en papa met heel veel respect.

Belangrijk is dat we zitten op 1 lijn 
dat kan alleen maar in het voordeel van onze

kindjes zijn. 

Aan al onze kindjes klein maar fijn 
bieden we een omgeving waar ze veilig zijn. 

Niet alleen het lichaam maar ook het gevoel als
je begrijpt wat ik bedoel. 

Expeditie kinderopvang 
De Hummeltjes

Waar vind je schatten? 



We kijken met een ruime open blik 
naar het welbevinden en betrokkenheid van

onze kindjes met het boekje Kijk ik.

We ontdekken het talent van onze schatjes en
dat is meer dan alleen het geven van patatjes. 

Zo stimuleren we ze alle dagen weer 
op verschillende manieren, keer op keer. 

Dan is rollen, dan is kruipen, 
dan is stappen, dan is wuiven. 

We gebruiken de diertjes van de bodymap,
soms gaan we is op stap. 

Wandelen naar de markt, het park of het bos en
zingen er op los. 

Want zingen doen we graag, dat is heel goed
voor de ontwikkeling van onze taal. Soms is dit

wel erg vals en luid, 
maar samen met een kinderlach vormt dit toch

het mooiste geluid. 
Dat je hier ervaren kan 

en daar geniet iedereen van. 



We ontdekken elk seizoen. 
Want er is veel te leren maar vooral te doen.

Kindjes die willen kunnen knutselen 
andere willen liever frutselen 

aan een draadje hier of een kraaltje 
daar zo ontdekken ze hun eigen verhaaltje.

Buiten spelen vinden ze fijn, 
omdat ze daar buiten zichzelf kunnen zijn.

Sommige wagen zich kapitein op onze boot en
andere voelen zich dan zo groot 

dat ze fietsen of steppen.  
Maar niemand zie je echt opscheppen. 

Want we leren om te zorgen voor elkaar 
met een vriendelijk woordje of een lief gebaar.

  



In onze snoezelruimte is het mooi en stil, 
hier komen ze tot rust, voor wie dat wilt. 

En in de bodymap kunnen we klimmen of in het
ballenbad duiken 

en dan kan het soms wel eens naar wat zweet
ruiken. 



Ook als het wat moeilijker in de ontwikkeling
gaat 

staat onze inclusie coach voor hun paraat. 
Zo besteden we aandacht aan al onze kindjes.

We hebben ten slotte allemaal graag goede
vriendjes. 

Zo krijgen we met al onze kindjes jaar na jaar
een mooie verbinding met elkaar. 

Met blijdschap en voldoening laten we ze gaan,
die schatten kunnen nu de kleuterschool en het

leven aan. 

Bij ons is ieder kind uniek, een echt juweel.
Daarom besluit ik met een stem van fluweel, 

dat is de mooiste prijs! 
En ook het einde van deze reis. 

Want is onze gedachten zijn onze kindjes de
echte schatten! 

 - Nancy, begeleidster De Zeemeeuwtjes 


